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Kardeşlerim, kardeşlerimizin kucaklaması en zor şeylerden biri Sevgidir. Bu davaya katılanların çoğu, bildiğiniz gibi, yanlış nedenlerle bu 
işin içindeler. Daha önce de defalarca belirttiğim gibi, toplumdan dışlanmış, hiçbir zaman içine sığmayan, gruplara, sosyal çevrelere 
: yetişen insanlardır bunlar. İzole edilmişlerdi ve kendilerini terk edilmiş hissediyorlardı, Beyaz güç hareketini o kadar kolay bir istisna 
© olarak görüyorlar ki bu insanlar ona sadece hayatlarında hiç alamadıkları boşluğu doldurmak için giriyorlar. Birçoğu kendilerine ihanet 

eden sisteme karşı nefret ve öfke nedeniyle katılıyor. Bazıları bu sisteme, aileye ve topluma isyan olarak katılıyor. Diğerleri sadece can 


sıkıntısından hobi olarak katılıyorlar. Bu nedenler geçicidir ve kalıcı değildir. Nasıl ki insan bu davadan vazgeçerse, o duygular da kalbini, 
aklını terk edecektir. 


© Veya bu ihtiyaçları karşılayacak yeni bir çıkış yolu buluyorlar. Sizi harekete geçirmesi gereken tek gerçek duygu Sevgidir. 
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Aşk: Aşk geçici değildir; gerçekten hissedildiğinde sizi gurur, sıcaklık ve derin bir pozitiflik duygusuyla dolduran duygudur. Yalnızca 
kendinizin yenebileceği bir duygu. Sevgi kırgınlık göstermez, küçümsemez, nefret uyandırmaz. Ancak aşk, ona ihanet edenlerde, onu 
tehlikeye atanlarda nefret ve düşmanlık yaratabilir. Ancak sevgisiz nefret en tehlikelisidir; sadece başkaları için değil kendiniz için de. 
Birinin ırkına olan sevgisi sağlamlaştırılmalı ve Hıristiyan değerleriyle bu kadar yaygın olarak ilişkilendirilen terimleri kullanmaktan 
eğ hoşlanmıyorum, ancak bu umut ve inançla doldurulmalıdır. Umuyoruz ki halkımız kıymetini ve önemini anlayacaktır. Yaptıklarımızın 
boşa çıkmayacağına, devam edeceğimize ve daha iyi bir gelecek göreceğimize olan inanç. Çünkü bunlar olmadan aşk, yalnızca yıkımımız 
korkusundan kaynaklanan depresyona yol açacaktır. Ancak tam olarak farkına vardığınızda, anladığınızda ve benimsediğinizde dünyayı 


m değiştirecek gerçek gücü bulacaksınız. Aşka bağlı en güçlü duygulardan biri Onurdur. 


# 
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Onur: Bu bir yaşam tarzıdır, kişinin hayatını arkasında yaşadığı bir koddur. Davranış kuralları, imaj ve prestij. Kişinin onuru ona direnme, 
düşmanlarını yenme ve sevdiklerini koruma cesaretini verecektir. Bizi hayvanlardan ayıran, saygınlığımızı koruyan onurdur. Onuru 


olmayan bir adam, hiçbir şeyi olmayan bir adamdır. Yaşam ve ölüm karşısında onur, zamanın çarklarını hareket ettirmiş, kader bağlarını 
koparmıştır. Şereften daha büyük bir amel, Şerefsizlikten daha büyük bir aşağılanma ve kayıp yoktur. 


Onur tehlike karşısında cesarettir, onur asla sevdiğine ihanet etmemektir, onur bir erkeği bir çocuktan ayıran şeydir. Aynı zamanda 
bazen yanlış yönlendirilen ama bir o kadar da güçlü olan Sadakat duygusuna ve eylemine neden olan da budur. 
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Sadakat: Yenilginin eşiğindeyken bile insanı ayakta tutan şeydir. Başkaları koşarken bir insanı ayakta tutan Sadakattir. Eşe sadık kalarak 
aile birliğini ayakta tutan Sadakattir. Başkaları onu korumazken birinin sevdiği şeyi canlı tutan şey Sadakattir. Kahramanları korkaklardan 
ayıran şey sadakattir. Dostlarına, ailesine, milletine sadakat en büyük şereflerdendir. Sadakat, her şey vazgeç dediğinde bir adamın 
devam etmesini sağlayan şeydir. Vazgeç diyen herkese meydan okuyan şey Sadakattir. Sadakat, ona sahip olmayanlar tarafından aptalca 
> görülüyor! Sadakat özgürce verilebilir ancak nadiren kazanılır, ancak kişi yalnızca Sadakat göstererek Sadakat kazanır. 


A La ga” . Wa, 4 7. 
» Kardeşlerim, Sevgi, Onur ve Vefa başarımızın anahtarıdır. Biri olmadan diğeri yalan olur. Çünkü biri olmadan diğeri asla gerçekten var 

olamaz. Onur ve sadakat olmadan sevgi anlamsızdır. Sevgi ve sadakat olmadan onur sonuçsuz kalır. Onursuz ve sevgisiz sadakat 

8 yalandır. Ancak bir kez tamamen anladığınızda, kucaklaştığınızda ve hep birlikte bağ kurduğunuzda, bu çok az kişinin meydan 
okuyabileceği veya etkileyebileceği bir itici güç haline gelir. Sizi ölümün ötesine taşıyacak, etkileyenlerin kalplerinde ve akıllarında 
yaşayacak bir şeydir. Ölümsüzdür. Tarihteki her büyük erkek veya kadın, eğer başarılı olacaksak onlara ihtiyacımız olduğundan, onları 
yönlendiren bu şeyler olmuştur. Bizi yönlendiren Sevgi, Sadakat ve Onur varsa yenemeyeceğimiz hiçbir tehdit, hiçbir silah, hiçbir düşman 
yoktur. 
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1. Selamlar, bazı okuyucularımız tarafından-çok iyi tanınıyorsunuz, 
ancak işinize yeni başlayanlar için lütfen kendinizi tanıtın. 


Invictus, Hırvatistan'dan bir metal/hatecore müzik grubudur. 


Avrupa. Şarkılarımızda görülen Yaratıcılıktan oldukça etkileniyoruz 
ve bunu müziğimiz aracılığıyla yayıyoruz. Çalışmalarımıza 2009 
yılında başladık ve şu ana kadar iki adet tam uzunlukta CD yayınladık. 


2. Yaratıcılıktan etkilendiğinizi söylediniz. Sizi müzik çalmaya teşvik 
eden Yaratıcılık mıydı ve şarkılarınızın tek teması bu mu? Kendinizi 
Rahowa veya Centurion gibi gruplarla karşılaştırır mısınız? 


Elbette hayır, Yaratıcı olsak da olmasak da müzik çalardık. Ve hayır, 
şarkılarımızda birçok şey hakkında şarkı söyleriz ama inançlarımıza 
uygun olmayan bir şey hakkında asla şarkı söylemeyeceğimizi 
söyleyebiliriz. Rahowa'ya gelince, bizim müziğimizi onlarınkiyle 
karşılaştırmam, farklı bir tarz ve biz onları asla kopyalamaya 
çalışmadık. Aradaki en büyük fark, Rahowa'nın 


arkasında Direniş Kayıtları olması ve biz 
çoğunlukla bağımsızız; büyük fark ise 


Burdi'nin ve Centurion'dan Arno'nun 


hain olması. Biz davamıza hâlâ bağlıyız 
ve öyle kalacağız. 


3. Yakın zamanda bir Alman grubun 


Rahowa şarkılarının yeniden kaydedildiği 
CD'yi duydunuz mu? 


Bazı Almanların Zamana Karşı Adamlar dedi düymuştum. 
Beğendim, İsveç projesi çok başarılıydı, özellikle enstrümantal kısmı. 
Ses konusuna gelince ben orijinali daha çok seviyorum, Burdi'nin 
çok özel bir sesi vardı ve bunu çok seviyorum. Ne yazık ki, bu şekilde 
sona erdi. 


4. Yakın zamanda ikinci tam uzunluktaki CD'nizi çıkardınız, bu konuda 
bize neler söyleyebilirsiniz ve memnun musunuz? 


Evet nihayet ikinci CD'miz çıktı. Adı "Mors tua vita mea", sekiz harika 
şarkıdan oluşuyor. İlk CD'den bu yana bazı şeyleri değiştirdik, 
özellikle vokal ve davul konusunda. Yeni çalışmamızdan çok 
memnunum ve sanırım bu sefer nihayet kendimizi bulduk, Invictus'un 
sesi bu olmalı ve bizim için en uygun olan şey bu. İlk CD daha çok bir 
deneme aşamasına benziyordu (ki bu iyi geçti ve orada iyi şarkılarımız 
olduğunu düşünüyorum), ama şimdi ayarladık ve ne tür çalma ve 
söylemenin bize en uygun olduğunu fark ettik. İlk CD ile 
karşılaştırıldığında bu daha çok nefret dolu bir CD ve daha önceki 
hırlama tarzı sesi kaldırdık, artık insanlar ne hakkında şarkı 
söylediğimizi daha kolay anlayabiliyor, LOL, bu bizim için çok önemli. 


biz. 


Jmperiu 


5. Hırvatistan'dan gelen biri olarak oradaki müzik ortamı nasıl? 


Müzik sahnesi? LOL Biz dahil 3-4 grup var, sadece Invictus ve 
Wolfenhords'un (NSBM grubu) kendi CD'leri var. Anlatacak pek bir 
şey yok, aslında burada müzik sahnesi yok. 


6. Geçtiğimiz günlerde ABD'den çok ünlü bir WP grubu olan Bound 
For Glory, Japon grup Aggroknuckle ile bir split cd yayınladı ve hatta 
Japonya'da canlı turne yapılacağını bile duyurdular. Bunun hakkında 
ne düşünüyorsun? 


Aslında bunun hakkında ne düşüneceğimi bilmiyorum. Bunu asla 
yapmam, aptallarla hiçbir ilgim olmasını istemem. Bir yandan Japon 
milletine duyulan saygıyı anlıyorum ama yine de... Duyduğum 
kadarıyla Japonya'da belli bir RAC sahnesi var (bize komik geldiğini 
biliyorum, evet), onlar Japon milliyetçileri mi? ve Aggroknuckle en 
popüler gruplardan biri. 


Hatta bazı Skrewdriver şarkılarını 
yeniden kaydettiler. Şimdi, BFG'nin 
aklında ne olduğunu bilmiyorum, 
onlara sormanız gerekir. Biraz tuhaf 
olduğunu söylemeliyim, LOL. 


7. Başka gruplarla işbirliği yapmayı 
planlıyor musunuz? 
belirli derleme veya bölünmüş CD'ler? 
—« Elbette buna açığız ama şu anda herhangi bir 
planımız yok. Bazı şarkılarımız Soundtrack for Revolution 
2. cilt derlemesinde yayınlanacaktı. Aslında ne olduğundan emin 
değilim, sanırım hiç yayınlanmadı. 


8. Bize ülkenizdeki genel siyasi durumdan ve oradaki milliyetçi/ırkçı 
manzaradan bahsedin. 


Aslında söylenecek fazla bir şey yok, her Avrupa ülkesinde olduğu 
gibi aynı karmaşa. AB'ye yeni girdik, yakın gelecekte ne olacağından 
emin değiliz ama gördüğüm kadarıyla hiçbir şey iyi değil. Son 
zamanlarda eşcinselliği ve diğer sodomi türlerini heteroseksüel 
evliliğe eşit olarak teşvik etme yönünde büyük bir baskı var. Hatta 
yeni sığınma merkezlerinin inşa edileceği konuşuluyor. Bu ülke boşa 
gidiyor ve kimse isyan etmiyor, çok üzücü. 


Hükümet, vatandaşlarımızın AB'ye HAYIR deme fırsatını engellemek 
için geçen yıl anayasayı bile zorla değiştirdi. 

9. Son sözleriniz var mı? 

Bu röportaj için teşekkür ederim, müziğimizle ilgilenenlerin keyif 


alacağını umuyorum, tüm okuyucularımıza da bereketli olmasını ve 
çoğalmasını diliyorum, hahaha. 
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hi Biliyorum çoğumuz kendini bizden üstün sananların tavrını; kibrini yaşadık.:Daha.zengin olmaları, daha akıllı olmaları, daha iyi bir j 
| aileden gelmeleri vs. olabilir. Ya da vatanseverlikten ve uyruğunuzdan duyduğunuz gururdan kaynaklanabilir. Amerikan'dazlak 
ç sahnesinde, diğerlerinden.daha büyük olanlardan gelen, daha küçük olanları korkutan ve yabancılaştıran büyük bir kibir duygusunu i 
5 görüyorsunuz. Şahsen size bu'açıdan her şeyin genetikten gelmediğini söyleyebilirim çünkü steroidler birçok kişi için önemli bir sorun 


haline geldi. Bu, çoğu kişinin kolayca bir kişiyi diğerinden saptırdığına inandığı iftira ve yalanlar gibi diğerinin tamamen yanlış iğ 

anlaşılmasından ve yanılgısından kaynaklanabilir. Bir şeyden gurur duymak son derece güzel bir şeydir, oldukça cesaret vericidir ancak (** 
kibre dönüştüğünde bu yalnizca kişinin bencil duygusal ihtiyaçlarına hizmet eder. ii 
Sm | 2 
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Biz Yaraticılar,.doğanın seçkinleri az inaniyoruz; ancak çoğumuz.bunu yanlış yola götürüyoruz. 
Klassen,; bir'bütün olarak Beyazırk ve Hıristiyanlığın yalanlarına uyananlaraçısından bizden."doğanın seçkinleri" olarak bahsetti. Onun 
dersleri, bize bir öz yetki duygusu vermek için değil, Gğğierimiğ açmamız içindi. 


Tam tersine, nsan lr duygusunu yaşatmak, onlarısuyandırmak, onlara'yardımcı olmak, gelişmelerine'yardımcı 
olmak, tam tersini yapmak bizim kutsal görevimizdir. . 
Eğer "o zaman daha kutsal" tavrıyla ortalıkta dolaşırsak, yalnızca gün ışığına çıkarmaya çalıştığımız kişileri yabancılaştırmış oluruz. 


1 Bu tutumu bizzat hareketiçi tta kilisemizdekilerden de yaşadım«Dövmelerim var, birçok yara izim var, ellerim kıyma 
makinesinden geçmişi rünüyor, in çoğu eksik, yani sonuçta'sokaklarda bu kadar payı üst sınıf beyazlardan alıyorum. 
Şımarık; korunaklı bir hayat yaşayanlar, her ne kadar benden daha iyi olduklarını düşünmelerinden kaynaklanıyor gibi görünse de, bu 
yabancılaşmanın kökenine inmek istiyorsak gerçek nedenlerini görmemiz gerekiyor. Korktukları şey bilinmezliktir, gözdağıdır, ” 
güvensizliktir, toplumun! bizim. olmamız gerektiğini söylediği geleneklere ve beklentilere boyun eğmeyen birinin kıskançlığıdır. Birçoğu 
bunu çek ileri götürüyor teplt dilerini Si dünyadan ayırıyor. Bu çok yaygındır ve çoğu kişinin © 
inandığından çok daha zararlidir. Toplumdan kaçmamalıyiz, "beyaz güç" kabuğumuza girip, bizi dışlayan've izolasyona uyüm sağlayan 
benzer kafa yapısına sahip insanlara yapışıp kalamayız. Önce topluma; ateşe, onların altında olduğumuzu hissedenlerin tiksinti. dolu 
bakışlarına dalmalıyız. Sosyal kelebek olun ve bilmeyenlere, anlamayanlara ulaşın. Bu bakışları görürseniz. onlara gülümseyin, merhaba i 
deyin. Fırsat kendini gösterirse kendin izi fke ve -düşmanlıkla karşılık vermeyin, aksine onları iyilikle öldürün: Bunu kaç Kez : 


> MEZ 
“Asla yapmamamız gereken Şeylerden biri de bunu birbirimize yapmaktır. Beyaz güç harekâindekilererasında sınıf tipi 4 
: gördüm. Birbirimizi yabancılaştırarak bunu defalarca kendim yaptım. Bu kibirli takım elbise ve Kravatişi tiplerine karşı her Zaman 
? kişisel bir. hoşnutsuzluğum olmuştur. Ben fakir ve sert bir hayattan geliyorum, inşaatlarda çalışıyorum ve içki içmekten Ve iyi vakit 
£ © geçirmekten keyif alıyorum.'Paradân gelenlere bakmamı ve o daha yumuşak, temiz-bakışları bir kenara bırakmamı ve küçümseyerek 
Xx yaklaşmamı sağladı. Doğruyu söylemek gerekirse anlamadığım bir şeydi. Yaşım ilerledikçe daha iyi anlıyorum ve herne kadar bu tipe 
hala; katılmasam've asla uyum sâğlayâmaSam da o kişiyi kardeşim gibi kücaklayacağım. Soruna neden olân şey, benim ve Sizin o kişiden. 
ğ bu farklılıklardan dolayı kaçınmanız ve yabancılaşmanız arasındaki farktır. Sırf İğrek Ye Kaşın ie ll ve farklı bir yaşam 
Starzından geldiğimiz için o Kişiye kötü davrandığımız i İsi 
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Biz Yaratıcılar bunun her türlüsü:gerektiğinin farkına varmalıyız, mesajımızı sadece iyi geçinebildiğimiz kişilere değil, tüm Beyaz 
“kardeşlerimize ulaştırmalıyız. Sana herkesin dostu'olmanı söylemiyorum, bu geçmişte öğrettiklerime aykırı olur ve genç bir dazlağa 
; gidip biriş adamını işe almasıni söylemiyorum çünkü bu işe yaramayacak. Sadece, geniş ırksal ailemizdekileri sırf farklı bir yaklaşım > 
Ee Mi e ğikleii için yabancılaştırmayın diyorum. Bunun yerine kendinizinkini mükemmelleştirmeye odaklanın. 


Re hip James Logsdon 


iKlassen s-Icachings: 
kücenics and.the Survival 
0Lthe White Race 
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© # Yaratıcılık Hareketi, geleceğin Beyaz Irkının daha sağlıklı, mutlu ve zeki olmasını istiyorsak genetik 
4 we — Sağlığımıza da bakmamızın son derece önemli olduğunu düşünüyor. Daha sağlıklı çocuklar (ve yetişkinler) 


. istiyorsak genetik hastalıklı sahipsizlerin üremesini ve çoğalmasını durdurmalıyız. Hepimiz biliyoruz ki 

© benzer benzeri doğurur ve pislik de pisliği doğurur. Sağlıklı, güzel ve zeki ebeveynler her zaman 

— kendilerinin tam kopyası olan çocuklar doğurmayabilirler, ancak ortalamalar kanununa göre kendilerine 

benzeyen, hatta bazıları daha üstün, bazıları ise olmayan çocuklara sahip olacaklardır. Benzer şekilde, 

Iİlar, uyumsuzlar, zihinsel ve fiziksel sakatlar, genetik olarak hasta olanlar, yalnızca mevcut toplumun 

gil, aynı zamanda gelecek nesillerin başına bela olacak şekilde kendi trajik türlerini daha fazla yeniden 
tecekler. 


azık ki, BEYAZ ADAM'IN KUTSAL KİTABINDA (ve aynı zamanda DOĞANIN EBEDİ DİNİ'nde) işaret 

jim gibi, günümüz toplumu o kadar donanımlı ve yapılandırılmış ki, aşağı olanların üstün olanlardan 
daha fazla üremesi teşvik ediliyor ve çamur ırkları da Beyaz Irk'ı çok daha geride bırakmaya teşvik 
Yahudi iktidar kurumu bunun böyle olmasını istiyor ve gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi 
pıyor. (The WHITE MAN'S BIBLE'ın 26, 27, 28 ve 41. Bölümlerine bakın). Geçmiş yüzyıllarda (refah ve 
bvansiyon bugünkü canavarlara dönüşmeden önce), aşağı sınıfların çoğalmasının önünde doğal bir 

jel vardı. Üremelerine rağmen çoğalmaları, kendilerini besleyememeleri nedeniyle kesinlikle sınırlıydı. 
ak örneğin Afrika'daki zencilerin sayısı binlerce yıl boyunca hiç artmadı. Afrika kıtasının bu 

şm IŞ siyah nüfusu açlık düzeyinde istikrara kavuştu ve orada kaldı. Yiyecek üretme yeteneği (veya 
rsizliği) sınırlayıcı engeldi. Beyaz Adam'ın ortaya çıkışına kadar sayıları çok az değişti ve doğal 

aklar açısından inanılmaz derecede zengin olan devasa bir kıtaya göre nispeten küçük bir nüfusu 
liyordu. Dahası, bizim standartlarımıza göre bu nüfus, sürekli olarak açlık hayaletinin topraklarda 
gezdiği korkunç bir yoksulluk içinde yaşıyordu. 


Artık hepimiz Beyaz Adam'ın dehasıyla ve onun yaratıcı zihninin ürettiği çok sayıda harika icatla gurur 
duyuyoruz. Zamanının çok ilerisinde olan Leonardo di Vinci gibi dahilerle gurur duyuyoruz; yetişkinlik 


Robert Fulton'un; İlk atlı orak makinesini üreten ve böylece ortalama bir tahıl çiftçisinin verimliliğini üç 
— katına çıkaran Robert McCormick'in hikayesi. Medeniyetimizin ve kültürümüzün ilerlemesine muazzam 
katkıda bulunan Daimler, Diesel, Marconi, Morse, Bell ve yüz, evet binlerce dahiyle gurur duyuyoruz. 
— Tüm bu dahiler hakkında en önemli gözlem, onların Nature Elitleri'nin (Beyaz Irk) Beyaz üyeleri 
olmalarıdır. 


Bu kitabın giriş sayfalarında da belirttiğim gibi, dört boyutlu dinimiz YARATICILIK'ın temel amacı, 
Sağlam Ortamda, Sağlam Toplumda, Sağlam Bedende, Sağlam Zihindir. Mutlu, sağlıklı ve üretken 
bir yaşam sürdürebilmemiz için fiziksel sağlık için çabalamamız yeterli değildir. Her durumda, diğer 
üç faktörden herhangi biri eksikse fiziksel sağlık bile imkansızdır. 


Zihinsel durumunuz bozuksa sağlığın ve mutluluğun peşinden koşamazsınız. Yaşadığınız toplum 
kargaşa ve kaos içindeyse uzun süre sağlıklı ve mutlu kalamazsınız. Örneğin sağlıklı, zeki bir Beyaz 
aile Harlem'in ortasında yaşasaydı ne kadar süre hayatta kalabilirdi? Uzun değil. Etrafını saran asi 
siyah hayvanlar tarafından soyulacak, saldırıya uğrayacak ve kısa sürede öldürülecekti. Bu tür koşulların 
duvardan duvara gelene kadar ülke geneline yayıldığını varsayalım. 


zenciler. Beyaz aileler bu koşullar altında ne kadar süre hayatta kalabilir? Ve son olarak çevre var. Havamız, 
suyumuz ve evet, yiyeceklerimizin büyük bir kısmı zehirli kimyasallarla kirlenmişse, sağlıklı yaşamı nasıl 
başarıyla sürdürebiliriz? 


Cevap şu: Dini inancımızın bu dört temel esası bir araya gelmedikçe hiç kimse bu koşullar altında hayatta 
kalamaz, hele barış, sağlık ve mutluluk içinde yaşayamaz. YARATICILIK'ta TOPLAM ÇÖZÜM'ü, yani tüm 
balmumu topunu vurguluyoruz. Önemsiz şeylerle veya azarlayıcı etkilerle uğraşarak zamanımızı boşa 
harcamayız. Temel nedenlerin peşine düşeriz ve sonuçların peşine düşmek yerine nedeni düzeltmeye 
çalışırız. 


YARATICILIKTA, TOPLAM PROGRAM, NİHAİ ÇÖZÜM, NİHAİ İMAN'a sahip olduğumuza inanıyorum. Bu 
kitapta şu ana kadar dört boyutumuzun üç ana yönünü oldukça detaylı bir şekilde ele aldık. Ruh & 
sağlığının koşullarını (Sağlam Zihin), üstün fiziksel sağlığı elde etme ve sürdürme araçlarını (Sağlam 
Beden) ve temiz ve yaşanabilir bir çevreyi korumak için neler yapmamız gerektiğini ele aldık; anc. 
son sorun, bu kitapta çok daha detaylı bir şekilde ele alınmıştır. BEYAZ ADAM'IN İNCELENMESİ (Bölüm 
13, 14 ve 15). Hem DOĞANIN EBEDİ DİNİ'nde hem de BEYAZ ADAM'IN KUTSAL KİTABINDA bir Ses 
Toplumunun yapılanması ve inşası konusunu kapsamlı bir şekilde ele alıyoruz. Her iki kitapta da buna 
kadar çok bölüm ayrılmış ki, onları burada ayırmayacağız bile. 


Bu kitabın bu son bölümünde vurgulamak istediğimiz şey, sağlıkla ilgili çok az kitabın bahsetmeye 
cesaret edebildiği bir şeydir; bu da SAĞLIKLI YAŞAM'ın 14. Noktası, yani Öjeni konusudur. Yasalarını 
bilinçli olarak anlamadan ve bunlara uymadan; ilkelerinin aralıksız uygulanmasına kendimizi 
adamazsak, geri kalan her şey eninde sonunda bozulur ve Beyaz Irk için devasa boyutlarda trajik bir 
felaketle sonuçlanır. 

Öjeni ile neyi kastediyoruz? Temel olarak ırk sağlığı anlamına gelir. Doğanın tüm türleri bunu 
içgüdüsel olarak uygular. İster manda sürüsü, ister geyik, ren geyiği veya ördek sürüsü olsun tüm 
türler, sürünün genetiğini sağlıklı tutmak için temel olarak iki şey yapar: (a) Sürekli bir itlaf vardır. Sürü 
veya sürünün genetik kalitesini iyileştirmek için uyumsuzluklar (en uygun olanın hayatta kalması) ve, 
(b) Tür ne kadar yakın akraba olursa olsun, benzer başka bir türle çiftleşmezler. 


uyum sağlayabilmek için her türü sürekli olarak kendini geliştirmeye teşvik ediyor. 

Doğa, ister köpekbalığı olsun, ister kedi, ister geyik ya da kartal olsun, bir türün diğerinden daha çekici 
olduğunu düşünmez. Doğanın favorisi yok. Her biri kendi hayatta kalması ve genişlemesi için belirli 
niteliklerle, belirli araçlarla, belirli avantaj ve dezavantajlarla donatılmıştır. Bu amansız hayatta kalma 
mücadelesinde her canlının bu nitelikleri ne kadar iyi kullanabileceği kendi takdirine bağlıdır. 


Doğa, kanunlarının uygulanmasında acımasızdır. Hangi bireyin hayatta kalacağı ya da hangi türün 
hayatta kalacağı tamamen önemsizdir. Doğa, uygun donanıma sahip olmasına rağmen bu 
gezegende hayatta kalma mücadelesinde yeterince güçlü olmayan veya çok yavaş olan türleri yok 
olmakla cezalandırıyor. Geçmişin jeolojik ve biyolojik tarihine baktığımızda, dodo ve dinozor gibi 
canlıların artık neslinin tükendiğini görüyoruz; tıpkı fosillerden başka bir şey olmayan antik 
kayaların içine gömülmüş milyonlarca başka tür gibi. 


Dolayısıyla her tür, söylendiği gibi, ya şekillenir ya da dışarı çıkar. Hâlâ var olan türler öjeniyi içgüdüsel 
olarak uyguluyor ve çok sayıda itlaf uygulamasına maruz kalıyor. Örneğin, bir bufalo sürüsünde 
deforme olmuş bir buzağı genellikle darbeyle öldürülür. 


mperiu 


© # diğer buzağılar ve hatta yetişkin bufalolar. Mevcut liberal neslin kanayan kalplerine bu, zalimce görünebilir. 
z we o Ama aslında, birbirine çarpan buzağılar sürüye büyük bir iyilik yapıyor. Uyumsuzları ayıklayarak büyümesini 


- ve kusurlu genlerinin sürünün gen havuzunda kalıcı olmasını engelliyorlar. Geleceğin sürülerinde deforme 
N a .. .. 
ve sakat mandaların çoğalmasını, dolayısıyla yozlaşmasını ve sonunda yok olmasını önlüyorlar. 


zi 


laf sürecine yardımcı olan, sürünün kenarlarında takip eden kurtlar, çakallar veya pumalar gibi bir dizi 
rtıcı hayvandır. Onlar da sürünün sağlığına son derece katkıda bulunurlar ve yalnızca yırtıcı hayvanların 
hayatta kalmasına değil, aynı zamanda manda sürüsünün hayatta kalmasına da doğrudan katılırlar. 

ş, hasta, uyuşuk ve zayıf olanlara saldırarak ve onları aşağı çekerek istenmeyen genetik unsurları 
ıklıyorlar ve böylece sürüyü canlı, sağlam ve hayatta kalma mücadelesine karşı daha yetenekli 

ıyorlar. 


| Öjeni sürecinde (b) noktasına, yani türün saf tutulmasına geliyoruz. Nasıl ki Doğa sakatlara ve 
uyumsuzlara kaşlarını çatıyor ve onları acımasızca yok olmakla cezalandırıyorsa, aynı şekilde Doğa da 
lerin, ister hayvan, ister kuş, ister insan olsun, herhangi bir türün piçleştirilmesine de kaşlarını çatıyor. 


en Saskatchewan'da bir çiftlikte büyüdüm. Ahırımızın birkaç yüz metre aşağısında, yaklaşık bir mil 
nda bir su birikintisi vardı ve birçok mutlu yaz gününü onun üzerinde rafting yaparak geçirdim. 
k bu bataklık, yazın üremek ve gelecek nesillere yol göstermek için kuzeye uçan birçok yaban ördeği 
rünün favori yuvalama alanı haline geldi. Bunların arasında kıl kuyruklu ördek, turkuaz ördek, kanvas 
rtlı ördek, yeşilbaş ördek, çamur tavuğu, cehennem dalgıçları ve tanımlayamadığım birçok farklı 

ek türünü gözlemleme fırsatı buldum. Tüm bu farklı türlerden öğrendiğim ikna edici bir ders var 
da şu: Hepsi ördek familyasına ait olmasına rağmen, her alt tür yalnızca kendi türüyle çiftleşiyordu; 
Ikuyruklar kılkuyruklularla, kanvas sırtlılar kanvas sırtlılarla, deniz mavisi ile deniz mavisi vb. asla 
eşmiyordu. melezleştiler mi, hepsinin ördek olmasına ve aynı gölde yuva yapmalarına rağmen 
herhangi bir melezlenme olmadı. Doğa piçlerden nefret eder. Evcilleştirilmiş hayvanlar (çok uzun 
süredir efendileri tarafından yönlendirilen ve onlara karşılıklı bağımlı olan) kimliklerini ve saf bir türün 
'içgüdülerini çoktan kaybetmişken, vahşi doğada yaşayan yaratıklar Doğa yasalarına sadakatle 
 Uymamışlardır ve uymaya devam edeceklerdir. Tekrar ediyorum; Doğa piçlerden nefret eder. Doğa, 
melezleşmeye karşı kaşlarını çatıyor ve kendi yasalarını kibirli bir şekilde ihlal eden türleri acımasızca 
“evrimin hurda yığınına gönderiyor. 

imdi insan türüne geliyoruz ve YARATICILIĞIN yalnızca ve yegâne refahıyla ilgili olduğu Beyaz Irk'a özel bir 
Igi gösteriyoruz. BEYAZ ADAM'IN KUTSAL KİTABININ ilk bölümünde Yaratıcılığın amaç ve hedeflerini ortaya 


hayatta kalması, genişlemesi ve ilerlemesiyle ilgileniyoruz. Söylediğimiz her şey, ifade ettiğimiz her fikir 
— Beyaz Irk'ın gözündendir. Beyaz Irk, her şeyi ölçtüğümüz en üstün ölçüdür. Neden? Çünkü biz Beyaz 
Irkız ve Doğa, diğer tüm canlılara uyguladığı aynı talepleri ve aynı yasaları bize de dayatıyor; yani: 
KENDİ TÜRÜNÜZÜN HAYATTA KALMASINA VE REFAHINA BAKIN. 


Ancak doğa Beyaz Irk için bundan fazlasını yaptı. Aslında en cömert armağanlarını Beyaz Irk'a verdi. 
Milyarlarca yıl boyunca, bu dünyada yaşam var olan başka hiçbir canlıya Doğa, jeolojik zamanın 
son anında Beyaz Irk'a sağladığı kadar ZEKA, YARATICILIK ve ÜRETKENLİK kadar cömertçe 
dağıtmamıştır. Başka hiçbir canlı, modern zamanlarda Beyaz Irk'ın sahip olduğu kadar kendi çevresi 
ve diğer canlıların kaderi üzerinde bu kadar hakimiyete, bu kadar ayrıcalıklılığa ve bu kadar kontrole 
sahip olmamıştır. Hiç şüphe yok ki, Beyaz Irk'ta Doğa, en üstün yaratığını, Elit'ini, neredeyse hiçbir 
rakibi olmadan üretti. 


Doğa, diğer tüm canlılar gibi biz Beyaz Irk'a da açıkça şunu söylemiştir: “Yetenekleriniz ve yetenekleriniz ile ne yapacağını: > di 
kesinlikle size bağlıdır. Bir tür olarak hayatta kalıp kalamayacağınız da kesinlikle size bağlıdır. Sana verdiğim bu değerli 
hediyeleri israf etmek ya da kötüye kullanmak da sana kalmış. Ancak size şunun sözünü verebilirim: Eğer bu olağandışı 
nitelikleri ve avantajları kendi hayatta kalmanız ve gelişmeniz için kullanmazsanız, sizi de evrimin hurda yığınına 


göndereceğim. Sana bağlı. Hayatta kalsan da kalmasan da tamamen kayıtsızım”. 


Yirminci yüzyılın bu son çeyreğinde tarihin trajik gerçeği, Beyaz Irk'ın değerli armağanlarını, şaşırtıcı avantajlarını, 
zekasını kendi çıkarları için kullanmamasıdır. Oysa jeoloji tarihinde bildiğimiz, aşağı bir türe şunu söyleyecek kada 
olan hiçbir canlı yoktur: “Zayıfsın, aptalsın, uyuşuksun, sana maddi destek vereceğiz. Siz zor zamanlar geçirdi. 


ki çoğalıp bizi yeryüzünden silesiniz. Hatta daha da ileri gideceğiz. Biz o kadar çılgınca cömertiz ki, sizin genlerin 
geliştirmek için kendi genlerimizi sizinkilerle karıştıracağız, ancak bu bizim yok olmamız anlamına gelecektir. 


Hayır, hiçbir canlı bu konuda Beyaz Irk kadar aptalca bir duruş sergilememiştir. Teknolojide, bili 
ve uygarlığı oluşturan diğer pek çok alanda en yaratıcı, en zeki yaratık olabilir; ancak konu ken 
kendi geliştirmesine, varlığını sürdürmesine geldiğinde kendi genetik sağlığına, doğal düşmanlarını! 
- Beyaz Irk, tüm bu en hayati yönlerde, Doğa'nın tüm yasalarını çok açık bir şekilde hiçe saymıştır ve Kanac 
bataklıkta gözlemlediğim alçak çamur tavuğundan daha aptaldır. Ve bu apaçık ihlalin bedelini Bey 
ödemeye başlıyor. Eğer rotasını bir an önce değiştirmezse Doğa, Beyaz Irk'ın son cezasını yok olac, k.| 
dinozorların neslinin tükenmesi kadar kesindir ve bu süreç baş döndürücü bir hızla kulaklarımıza « | 
diğer türlerin milyonlarca yıllık hayatta kalma süresine baktığımızda Beyaz Irk'ta da böyle bir durum söz ko 


olabilir. Biyolojik tarihin en kısa görev sürelerinden biri. 


Buradaki amacım Öjenik'in temellerini yeniden özetlemek değil. Bu konuyu zaten BEYAZ ADAM'IN KUTSAL KİTABIN 
ele aldım ve burada tekrarlanmama gerek yok. Bu kitabın iki amacı vardır: (a) üstün sağlık için bir program ortaya 
ve (b) Beyaz Irk'ın her bir üyesinin BÜTÜN'e hizmet eden bir inanç, program ve dinin var olduğu konusunda bilinçli o 

sağlamak. daha iyi bir dünya, daha iyi bir toplum, daha iyi bir ırk, daha sağlıklı, daha mutlu ve daha yetenekli bir birey in 
edebilmemiz için İNSAN, BÜTÜN toplum ve BÜTÜN çevre. 


İnancın geri kalanını iki temel kitabımız olan DOĞANIN SONSUZ DİNİ ve BEYAZ ADAM'IN KUTSAL KİTABINDA 
bulacaksınız. Bunları okuyun, inceleyin ve tekrar okuyun. Sonra işe koyulun, bunları dağıtın, haberi yayın ve dahaiyi 
bir dünya kurulmasına yardımcı olun. Tüm çalkantılı tarihi boyunca insanlık için düşünülmüş en büyük nimetin 


gerçekleşmesine yardımcı olun: 


SAĞLAM BİR TOPLUMDA, SAĞLAM BİR BEDENDE, SAĞLAM BİR ORTAMDA SAĞLAM BİR ZİHİN. 
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